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Help!Door de inzet van de mensen van het weeshuis, de sponsoring vanuit Nederland  
in combinatie met de nauwe contacten die we met India onderhouden, worden de 
huidige projecten nog steeds uitgebreid. Lees hier de stand van zaken.

Bethel Association
Bethel Association bestaat uit een weeshuis, dagopvang, English Medium School, en 
in samenwerking met de overheid beroepsonderwijs (science college). Dagelijks zijn 
er honderden kinderen op de campus te vinden. Vorig jaar zijn er al extra sanitaire 
voorzieningen gerealiseerd. We hopen nu English Medium School verder uit te 
kunnen bouwen. Extra geld hiervoor en voor schoolmateriaal zoals boeken, unifor-
men, schoolmeubilair is van harte welkom.	

Bethel Children Home
Momenteel wonen er zo’n 70 kinderen in het weeshuis. Daarvan sponsoren wij/jullie 
9 kinderen (zie hiernaast wat dat inhoudt). Een van onze sponsorkinderen, Minati is 
alweer meer dan een jaar geleden getrouwd. Ze woont nu bij haar man en ze kunnen 
zichzelf nu onderhouden. Sponsoring voor haar is daarom niet meer nodig.
Kinderen van het weeshuis houden zich, naast school bezig met dansen, zingen, 
volleybal, cricket en kabaddi (nationaal spel in India dat ook gespeeld wordt in Nepal, 
Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka. Het spel is al meer dan 4000 jaar oud).

English Medium School
Alweer 4 jaar is er English Medium School in Bethel, waar naast kinderen uit het dorp 
ook zoveel mogelijk Bethel-kinderen naartoe gaan. Ze volgen lessen zoals Engels, 
Hindi, Orea, wiskunde, sociale wetenschappen, GK (general knowledge). Wij betalen 
(deels) de salarissen van de leerkrachten, schoolmateriaal en uniformen. Stichting 
Destino helpt ons jaarlijks om dit te kunnen financieren.

Tip: I am Kalam, jeugdfilm voor beter onderwijs in India
Een verhaal over het belang van onderwijs voor álle kinderen, ook die in armoede 
zijn geboren. Daarnaast geeft de film een beeld van de heersende sociale ongelijk-
heid in de Indiase maatschappij en de neerbuigende houding van de midden- en 
bovenklasse tegenover de onderklasse. Kalam staat voor de miljoenen arme kinderen 
die worstelen met de heersende problematiek van ongelijkheid in India.

We hebben jouw hulp hard 
nodig! Voor eten, drinken, 
medische zorg en onderwijs. 
Doneren kan als volgt:

1. Je wilt een (eenmalige) bijdrage 
geven. Dit kun je storten op onze 
voor Bethel geopende rekening: 
61.58.27.640 (Eugelink/ Kootstra, 
Utrecht) o.v.v. bijdrage Bethel.  
Wij zorgen ervoor dat dit 
geld op de juiste plaats komt.

2. Je sponsort een kind. De kosten 
voor eten/drinken/onderwijs/
kleding en onderdak bedragen  
20 euro per maand. Wellicht vind je 
dit te veel geld. Dan is het natuurlijk 
ook mogelijk om gezamenlijk met 
bijvoorbeeld een vrienden-groep 
sponsor te worden. Bethel belooft 
een relatie met de donoren te 
onderhouden wat zich vertaalt in 
een correspondentie met het 
gesponsorde kind. 

Voor vragen of reacties mail ons:
nicole.eugelink@gmail.com



Boven links: 

Meisjes spelen kabaddi

Boven rechts: Science Lab

Midden links: Uitdelen schoeisel 

Midden:  

Tribals met mango’s voor de 

wekelijkse markt in Muniguda

Midden rechts:  

Kinderen krijgen tandenborstel, 

tandpasta, zeep, fruit

Onder: Bouw extra sanitaire 

voorziening

www.sponsoring-bethel.nl
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