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Inhoud
Bethel

De stand van zaken
Bethel is nog steeds, sinds de aanval van december 2007, in  

opbouwende fase, maar door de inzet van de mensen van het 

weeshuis, de sponsoring vanuit Nederland in combinatie met de 

nauwe contacten die we met India onderhouden, zijn er mooie 

projecten gestart.

Financieel is het een hele zware periode 
geweest. Dat bracht o.a. met zich mee 
dat English Medium School moest 
ophouden te bestaan, kinderen weer 
veelal op de grond sliepen met mini-
male middelen om zich warm te 
houden.

Projecten
Er zijn een hele tijd geen financiële 
reserves geweest om naast het kopen 
van eten, drinken, kleding en 
medische zorg extra projecten te 
starten. Met name dankzij Stichting 
Destino (www.stichtingdestino.com) 
en de Ronde Tafel 134 Rijn en Lek 
waarmee wij contact hebben, is daar 
verandering in gekomen.

Het grote gebouw dat in december 
2007 verwoest is, is grotendeels 
gerepareerd en opgeknapt. Dit met het 
doel om English Medium School weer 
op te straten. De reparatie konden we 
dankzij stichting Destino financieren. 
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De oprichter van deze stichting 
kennen wij via ons India-vrijwilligers-
werk. Stichting Destino ondersteunt 
wereldwijd kleinschalige projecten ter 
bevordering van het welzijn van 
jongeren en gezinnen (operaties, 
scholing, therapie, medicatie), vooral 
in situaties waarin de reguliere hulp 
niet voorziet. 

Het opstarten van de school zien wij 
als een grote verantwoordelijkheid, 
vooral omdat Bethel hiervoor volledig 
financieel afhankelijk van ons is. Je 
gaat een verplichting aan van jaren, 
die je niet zomaar stop kan zetten. Pas 
toen we Stichting Destino en de 
Ronde Tafel achter ons hadden staan 
durfden we de stap te zetten. 
Op pagina 2 lees je waarom deze 
school zo belangrijk is. 

Iedereen die op een manier een  
bijdrage levert aan het welzijn van 
Bethel; hartelijk dank! Jeen en Nicole
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Kinderen van English Medium School

Feitelijk moeten dus meer dan 100 
miljoen kinderen in India werken. 
Nergens ter wereld werken meer 
kinderen dan hier, en dat dikwijls 
onder voorwaarden die door ver-
schillende internationale verdragen 
verboden zijn. Dit treft in het bijzon-
der de kinderen in Orissa (de deelstaat 
waarin Bethel zich bevindt).

Orissa en onderwijs
Orissa is een van de armste deelstaten 
in India. Er leven verschillende tribale 
bevolkingsgroepen met eigen gebrui-
ken, die maar liefst 8 verschillende 
talen spreken. Veel kinderen, in het 
bijzonder meisjes, verlaten vroegtijdig 
de schoolbanken. Bovendien is de 
kwaliteit van het onderwijs in India  
in veel deelstaten zoals Orissa, schrik-
barend slecht. 

Een kind dat arbeid verricht krijgt 
geen opleiding en een volwassene 
zonder opleiding krijgt geen goed 
werk. Door het realiseren van kwalita-
tief goed onderwijs willen we Bethel-
kinderen, maar ook kinderen uit het 
dorp, helpen deze vicieuze cirkel te 
doorbreken. Doordat op deze school 
ook veel meer aandacht aan Engels 
wordt besteed worden de kansen om 
in de toekomst werk te vinden veel 
groter, omdat ze dan minder afhanke-
lijk zijn van de plaatselijke taal.

Hulp gevraagd
Omdat we natuurlijk niet altijd 
kunnen rekenenen op de financiële 
hulp van Stichting Destino en de 
Ronde tafel, zijn we vooral ook 
afhankelijk van uw steun. Op pagina 
4 kunt u lezen hoe.

Hoe en waarom?

English Medium School
Wereldwijd werken er volgens de Internationale Arbeidsorganisatie 

bijna 250 miljoen kinderen. De schattingen over het aantal werkende 

kinderen in India lopen uiteen van circa 10 miljoen tot ruim 100 

miljoen. Die 100 miljoen is gebaseerd op het aantal kinderen tussen 

de 6 en 14 jaar dat nooit of maar af en toe naar school gaat. Dat zijn 

bijna de helft van alle kinderen in India!

Beroepsonderwijs

Bethel heeft dit jaar naast English 
Medium School ook het beroeps-
onderwijs naar zich toe kunnen 
trekken. Dit laatste in samen-
werking met de overheid. Dit geeft 
weer nieuwe perspectieven voor 
kinderen die hun basisonderwijs 
hebben afgerond, want tot voor kort 
was er geen beroepsonderwijs in de 
naaste omgeving van Muniguda. 
Een aantal Bethelkinderen volgt hier 
nu onderwijs.

Kort



Bovenste rij: Kinderen blij met 

mutsen (in winter is het koud), 

gemaakt door betrokken 

handwerkdames

Middelste rij: Restauratie 

van het grote gebouw

Onderste rij: Nieuwe bedden 

(hopelijk binnenkort ook geld 

voor matrassen)

Bethel in beeld
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Onze sponsorkinderen

Hoe maak je een verschil

Sponsoren kan nog steeds!
We kunnen (particuliere) hulp nog steeds goed gebruiken! Voor de 

normale zorg, maar daarnaast ook voor onderwijs. Mocht je nog niet 

gedoneerd hebben en dat toch nog graag willen doen, zijn er verschil-

lende mogelijkheden:

1. Je wilt een eenmalige bijdrage 
geven. Dit kun je doen door dit per 
mail (neugelink@zonnet.nl) aan ons 
door te geven en vervolgens het bedrag 
te storten op onze voor Bethel geopen-
de rekening: 61.58.27.640 (Eugelink/ 
Kootstra, Utrecht) o.v.v. bijdrage 
Bethel. Wij zorgen ervoor dat dit 
geld op de juiste plek komt.

2. Je sponsort een kind. De kosten 
voor eten/drinken/onderwijs/kleding 
en onderdak bedragen 20 euro per 
maand. Wellicht vind je dit veel geld. 

Dan is het natuurlijk ook mogelijk om 
gezamenlijk met bijvoorbeeld een 
vrienden -groep sponsor te worden. 
Bethel belooft een goede relatie met de 
donoren te onderhouden wat zich 
vertaalt in een correspondentie met 
het gesponsorde kind. 

Mocht je hierover of naar aanleiding 
van deze nieuwsbrief nog vragen 
hebben, neem dan contact met ons op.

verschil-

Dan is het natuurlijk ook mogelijk om 


