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Inhoud
Bethel na de aanval

De stand van zaken
Sinds de aanval van 23 augustus j.l. heeft Bethel een zware tijd. 

Gelukkig zijn de kinderen weer terecht, maar het leven daar heeft  

toch weer een flinke stap terug moeten doen.

In deze nieuwsbrief zijn vooral veel 
foto’s te zien van Bethel na de aanval. 
Wil je nog eens terug lezen wat er  
op 23 augustus precies gebeurd is,  
kijk dan in Nieuwsbrief 5 op  
www.sponsoring-bethel.nl.

Bethel is nu weer in de opbouwende 
fase. Een deel van de gebouwen worden 
weer gebruikt, een deel is te erg ver- 
woest om meteen weer te kunnen 
gebruiken. De inboedel is bijna volledig 
verloren gegaan: dekens, bedden, 
schoolmateriaal, kleding etc. Wij en 
Finse sponsors hebben financiële 
middelen gestuurd om e.e.a. weer 
terug te kunnen kopen en op te 
kunnen bouwen.

Omdat het een specifieke aanval op 
christenen was, heeft de directeur  zijn 
pastorale werk neergelegd om geen 
extra doelwit te vormen voor de 
kinderen, zijn gezin en hemzelf. 

Momenteel zijn de Indiase verkiezin-
gen aan de gang om een nieuw 
parlement te kiezen. De algemene 
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verkiezingen in India zijn de grootste 
ter wereld: in totaal zijn er 714 miljoen 
mensen kiesgerechtigd. Om logistieke 
en veiligheidsredenen worden de 
verkiezingen in vijf fases gehouden. 
Toch gaat het meteen vanaf het 
begin niet zonder geweld. In Bihar, 
Orissa, Jharkhand en Chhattisgarth 
hadden Maoïsten het gemunt op 
verschillende doelwitten. Bij aanslagen 
op stembureaus en vuurgevechten met 
veiligheidsbeambten zijn zeventien 
mensen omgekomen. De uitslag wordt 
16 mei a.s. verwacht.

Ook in deze nieuwsbrief
Uiteraard weer een paar kinderen die 
we uitlichten die door één van u wordt 
gesponsord en waardoor hij/zij weer 
een kans op een toekomst krijgt. 
  
Mocht u Bethel op de een of andere 
manier (extra) willen steunen, op 
pagina 5 staat de nodige informatie 
hierover.

Namens alle kinderen van  
Bethel, bedankt! 

Jeen en Nicole
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Gewelddadigste 
jaar tot nu toe

Het jaar 2007 ging de boeken in  
als het jaar met de meeste gewelds-
incidenten tegen christenen in India 
sinds de onafhankelijkheid van het 
land in 1947. In 2008 bleek het nog 
erger te kunnen: extremistische 
hindoes hadden het in de deelstaat 
Orissa massaal op christenen voor-
zien. Een paar cijfers: meer dan  
110 christenen vermoord, 170 kerken 
en 4.500 huizen vernield en ruim 
54.000 christenen op de vlucht.  
Op de Wereldranglijst Christenver-
volging van Open Doors staat India 
momenteel op de 22e plek. Noord-
Korea staat bovenaan deze ranglijst.

KortRuby en Rebika

Zomaar kinderen?
Nee, niet zomaar een paar kinderen. Ruby en Rebika zijn  

2 kinderen die in Bethel-hostel wonen. Op het eerste gezicht 

gewone kinderen, maar allebei met een schrijnend verleden.

Ruby Senapati komt uit een heel arm gezin. Hoewel beide ouders 
nog leven zijn ze niet in staat goed voor haar te zorgen. Haar vader 
heet Rajkumar Senapati en haar moeder Rebati Senapati. 
Vaak is een geboortedatum niet bekend, omdat niet iedereen in India 
geregistreerd staat. Bij Ruby is dit wel bekend. Haar geboortedatum 
is 30.04.2002. Ze wordt deze week dus 7 jaar. Familie Buijs, bedankt 
voor de maandelijkse bijdrage.

Rebika Pani kent een soortgelijk verhaal. Ook haar ouders zijn niet 
in staat goed voor haar te zorgen. Momenteel is English Medium 
School niet mogelijk i.v.m. de aanval die augustus vorig jaar heeft 
plaats gevonden in Bethel, waarbij gebouwen en middelen zijn 
vernietigd. Wel krijgt ze op Bethel, samen met de andere kinderen 
extra huiswerkbegeleiding. Haar vader heet Predepa Pani en haar 
moeder Sarmista Pani. Rebika is 7 jaar. Atso en Marieke, wederom 
bedankt!

Het verhaal van een gesponsord kind...

·  Ruby ·  Protest tegen geweld  
tegen christenen

·  Rebika



·  Gulam met nieuw shirt uit 
Nederland

·  Gulam ontvangt pakketje uit 
Nederland
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Hoe maak je een verschil

Sponsoren kan nog steeds!
We kunnen (particuliere) hulp goed gebruiken! Mocht je nog niet 

gedoneerd hebben en dat toch nog graag willen doen, zijn er twee 

mogelijkheden:

1. Je wilt een eenmalige bijdrage 
geven. Dit kun je doen door dit per 
mail (neugelink@zonnet.nl) aan ons 
door te geven en vervolgens het bedrag 
te storten op onze voor Bethel geopen-
de rekening: 61.58.27.640 (Eugelink/ 
Kootstra, Utrecht) o.v.v. bijdrage 
Bethel. Wij zorgen ervoor dat dit 
geld op de juiste plek komt.

2. Je sponsort een kind. De kosten 
voor eten/drinken/onderwijs/kleding 
en onderdak bedragen 20 euro per 
maand. Van dit bedrag gaat een klein 
deel naar aktiviteiten/projecten om de 
leefomstandigheden van de lokale 

gemeenschap te verbeteren. Wellicht 
vind je dit veel geld. Dan is het 
natuurlijk ook mogelijk om gezamen-
lijk met bijvoorbeeld een vrienden-
groep sponsor te worden. Bethel 
belooft een goede relatie met de 
donoren te onderhouden wat zich 
vertaalt in een correspondentie met 
het gesponsorde kind. 

Mocht je hierover of naar aanleiding 
van deze nieuwsbrief nog vragen 
hebben, neem dan contact met ons op.

 Bethel-kinderen


