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Bethel

De stand van zaken

Er zijn goede en slechte dingen gebeurd dit jaar in weeshuis Bethel.

Deze nieuwsbrief wil iedereen die geinteresseerd is in Bethel-

Association informeren over de stand van zaken de afgelopen tijd.

Op 24 december 2007 zijn ernstige
ongeregeldheden in Orissa voor-
gevallen waarbij een aantal doden zijn
gevallen. Daarnaast zijn honderden
huizen van christenen verbrand,
kerken vernield, inwoners verdreven
uit hun woningen en veel mensen
bedreigd. Oorzaken zijn onlusten
tussen hindoes en christenen. Ook
Bethel-Association, een christelijk
weeshuis, heeft te maken gehad met
geweldadigheden, zie pagina 2.

Projecten

Ons laatste project was de aanschaf
van een generator. Deze werd in
Visakhapatnam, een grote industriéle
industriestad, aangeschaft en vervol-
gens per trein vervoerd.

We gaan nog in overleg met het
weeshuis over een volgend project,
maar gezien de omstandigheden,
hebben we in ieder geval al wat geld
gestuurd om datgene op te bouwen,
dat in de afgelopen decembermaand is
vernield.

Verder wordt nog steeds door familie,
vrienden, kennisen of uit zeer onver-
wachte hoek gedoneerd.

0ok in deze nieuwsbrief
Informatie over Orissa, de deelstaat
waarin Bethel ligt.

Uiteraard weer een paar kinderen die
we uitlichten die door één van u wordt
gesponsord en waardoor hij/zij weer
een kans op een toekomst krijgt.
Tevens recente foto’s van onze spon-
sorkinderen. Sponsorouders zullen
hun kind herkennen en zien dat ze er
goed uit zien en enorm gegroeid zijn
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Mocht u Bethel op de een of andere
manier (extra) willen steunen, op
pagina 6 staat de nodige informatie
hierover.
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M Vernielde slaapzalen

Religieuze

spanningen

Ongekend geweld tijdens Kerst in de door hindoes

gedomineerde staat Orissa, gericht tegen de christelijke

minderheid.

Het geweld tegen christenen begon op
kerstavond. Een onbekend aantal
doden is gevallen. Daarnaast zijn
honderden huizen van christenen
verbrand, kerken vernield (zie foto’s
hiernaast), inwoners verdreven uit hun
woningen en veel mensen bedreigd.
Oorzaken zijn onlusten tussen
hindoes en christenen. De hindoe
extremisten hebben het gemunt op
allerlei verschillende christelijke
groeperingen zoals baptisten, katho-
lieken, protestanten en leden van
pinkstergemeenten. De militante
hindoes vertegenwoordigen een kleine
minderheid in het land, maar hebben
in het genoemde gebied behoorlijk

veel invloed.

Orissa heeft een geschiedenis van
religieuze spanningen. Een van de
meest bekende voorvallen dateert uit
1999, waarbij hindoe-activisten een

Australische missionaris en zijn twee
minderjarige zonen levend verbrand-
den in hun auto in Orissa. Het doden
van een katholicke priester gebeurde

hetzelfde jaar door dezelfde hindoe-

activisten.

Bethel

Ondanks dat het weeshuis kinderen
van diverse religies opvangt, is ook
Bethel niet gespaard gebleven. Het
gebouw met de meisjesslaapzalen is
voor een deel vernield (zie foto’s
hierboven). Gelukkig is het alleen bij
materiéle schade gebleven, hoewel de
kinderen natuurlijk wel bang zijn en
niet begrijpen waarom dit is gebeurd.

N Vernielde kerk

N Verbrande auto



N 'Tribal-woman’

N Straatbeeld met os, t.b.v. de land-
bouw

De deelstaat Orissa

Orissa is een onafhankelijke federale staat en ligt aan de oostkust

(aan de Bengaalse Baai) van India, ten zuiden van Calcutta. Orissa is

voornamelijk ruraal, met vruchtbare kuststreken. Oriya’s zijn bekend

voor hun rijke tradities en cultuur.

Hierdoor zijn de meeste Oriya’s
redelijk conservatief, veel wordt
afgekeurd: moderne kleren, moderne
taal, de omgang tussen jongens en
meisjes, uitgaan en vriendschappen
die niet binnen de kaste vallen.
Buitenlanders worden veel aange-
staard, maar tegelijkertijd zijn de
meeste mensen erg nieuwsgierig en
vriendelijk. Als men een beetje aan je
gewend is geraakt zijn ze gastvrij en
toleranter. Een groot verschil is
natuurlijk dat buitenlanders niet altijd
getrouwd zijn en dit is vreemd en bijna
onaanvaardbaar voor Oriya’s. Vooral
ongetrouwde vrouwen worden
moeilijker geaccepteerd (er is immers
iets met je mis).

Het klimaat gaat tot 45 graden in de
zomer en keldert tot ongeveer 10
graden in de winter. Orissa heeft rijke
minerale bronnen zoals ijzererts,
aluminium, chroom en mangaan. In
het binnenland is er ook steenkool,

maar de industrie is onderontwikkeld.
Kort geleden is er veel in Orissa
geinvesteerd door Zuid-Koreaanse
bedrijven en de industrie groeit gestaag
want hierdoor zijn ook andere multi-
nationals geinteresseerd geraakt.

De meerderheid van de mensen leven
echter in kleine dorpen, 22% van de
Oriya’s behoren tot de inheemse
volkeren (stammen). De dorpsecono-
mie bestaat vooral uit landbouw
cultivatie (rijst, peulvruchten, olie-
zaden en groenten) en is gelicerd aan
het kastensysteem. Men maakt hierbij
gebruik van het traditionele landbouw
(handgemaakte ploegen voortgetrok-
ken door ossen en handarbeid). De
gronden zijn klein, van zo'n 0.2 ha tot
2 ha. Recenter huren boeren ook wel
eens tractoren. Vaak heeft droogte (in
de heuvelgebieden) of juist overstro-
ming (aan de kust) een grote verwoes-
tende invloed op de oogst. Meestal
heeft een dorp een of meerdere
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Overstromingen tijdens het regen-
seizoen

tempels, een gemeenschappelijke
vijver, een gemeenschappelijke weide
voor het vee en een gemeenschapsge-
bouw. Basisonderwijs is er niet, de
kinderen moeten vaak een dorp

of stadje verderop gaan. Verder hebben
veel scholen geen of niet voldoende
materiaal en de kwaliteit ervan is ook
onder de maat. Ook de faciliteiten en
de kwaliteit van het lesgeven is onder
de maat.

De meerderheid van de bevolking leeft
op of onder de armoedegrens van
USD1 per dag en Orissa is dan ook
een van de armste staten van India.
Orissa is ook een bekend rampen-
gebied en dit betekent een vicieuze
cirkel voor haar en haar inwoners.



A Abhishak AN Ludhia AN Viering, onafhankelijkheidsdag
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Het verhaal van een gesponsord kind... K@ Bjﬁ

shndl Al C e Onafhankelijkheids-
Zomaar kinderen? dag in Bethel

Op 15 augustus 1947 werd India
Nee, niet zomaar een paar kinderen. Abhishak en Ludhia zijn onder leiding van Jawaharlal Nehru
als onafhankelijke natie deel van
het Britse Gemenebest en werd
Op het eerste gezicht gewone kinderen, maar allen met een het bestuur door de laatste onder-
schrijnend verleden. koning, Lord Mountbatten, over-
gedragen. De plaats waar dit
gebeurde was het Red Fort in Delhi.

2 van de meer dan 100 kinderen die wonen in Bethel-hostel.

Abhishak komt uit een heel arm gezin. Zijn moeder is eenzijdig ver- In Bethel wordt jaarlijks aandacht
lamd, zijn vader is een arbeider uit de laagste arbeidersklasse en
verdient zeer weinig. Ze zijn daarom niet in staat om voor Abhishak
te zorgen en hem een naar school te laten gaan. In Bethel wordt

hem deze kans nu wel gegeven. Abhishak is ongeveer 6 jaar oud en
wordt sinds februari 2007 door De Johan Frisoschool uit Woerden

gesponsord.

besteed aan deze dag.

Ludhia kent een soortgelijk verhaal als Abhishak. Haar ouders zijn te
arm om voor alle kinderen (Ludhia heeft nog 2 broers en 2 zussen) te
kunnen zorgen en is daarom naar Bethel gebracht. Ludhia wordt
sinds juni 2007 gesponsord. Pui Mee, heel erg bedankt voor je
bijdrage.
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Onze 8 sponsorkinderen:

Gulam, Jagan, Mathila,

Minati, Kishor, Manmatha,
Abhishak, Ludhia




N

Bethel-kinderen

Hoe maak je een verschil

Sponsoren kan nog steeds!

We kunnen (particuliere) hulp dus nog steeds goed gebruiken!

Mocht je nog niet gedoneerd hebben en dat toch nog graag willen

doen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Je wilt een eenmalige bijdrage
geven. Dit kun je doen door dit per
mail (neugelink@zonnet.nl) aan ons
door te geven en vervolgens het bedrag
te storten op onze voor Bethel geopen-
de rekening: 61.58.27.640 (Eugelink/
Kootstra, Utrecht) o.v.v. bijdrage
Bethel. Wij zorgen ervoor dat dit

geld op de juiste plek komt.

2. Je sponsort een kind. De kosten
voor eten/drinken/onderwijs/kleding
en onderdak bedragen 20 euro per
maand. Van dit bedrag gaat een klein
deel naar aktiviteiten/projecten om de
leefomstandigheden van de lokale

gemeenschap te verbeteren. Wellicht
vind je dit veel geld. Dan is het
natuurlijk ook mogelijk om gezamen-
lijk met bijvoorbeeld een vrienden-
groep sponsor te worden. Bethel
belooft een goede relatie met de
donoren te onderhouden wat zich
vertaalt in een correspondentie met
het gesponsorde kind.

Mocht je hierover of naar aanleiding
van deze nieuwsbrief nog vragen
hebben, neem dan contact met ons op.
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