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InhoudJeen en Nicole in India

Sponsoring Bethel
“Wij zijn actief bezig met een sponsoractie voor zowel organisaties  

als particulieren. Mocht je geïnteresseerd zijn om Bethel Association 

financieel te steunen en hierover nog geen e-mail bericht hebben 

ontvangen, mail dan naar neugelink@zonnet.nl.”

Aldus de tekst op onze web-log. 
Ondertussen zijn we weer terug in het 
gestructureerde Nederland, weer druk 
met onze bezigheden hier, maar nog 
regelmatig met onze gedachten daar. 
Voor diegene die het nog niet weten; 
we zijn 3 maanden naar India geweest 
om daar als vrijwilliger een aantal 
projecten te realiseren in een weeshuis.

Wat hebben we bereikt?
We hebben in 1,5 maand ruim 2700 
euro aan giften van familie, vrienden 
en kennissen binnen gekregen. Met 
dat geld zijn we met een toiletgebouw 
gestart. Het toiletgebouw is bestemd 
voor de jongens en bestaat uit twee 
toiletten en een urinoir, een “bath
room” en een wastafel. De riolering 
komt uit in het tweede project, de 
“sceptic-tank”, 6 x 10 x 10 feet ofwel 
zo’n 2 x 3 x 3 meter. 
Ons derde grote project is de “dining 
room”, waardoor de kinderen ook 
overdag in de schaduw kunnen eten. 
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Daarnaast zal deze ruimte als klas
lokaal gebruikt worden. 
Ons vierde project is de aanschaf van 
dekens. We hebben 126 dekens 
aangeschaft voor de kinderen. Met 
name in de winter kan het ‘s nachts 
erg koud zijn en de kinderen hadden 
erg oude en versleten dunne dekens. 
Ons vijfde project ligt in het verlengde 
van het vierde en dat betreft de 
vervanging van de slechtste matrassen, 
20 in totaal. In deze nieuwsbrief vind 
je meer informatie over deze projecten.
  
Mocht je n.a.v. deze nieuwsbrief 
(als)nog willen doneren, dan is dat 
zeker mogelijk (zie pag. 8), er is nog 
veel werk te verzetten. Wij hopen in 
de toekomst voor Bethel iets te 
kunnen blijven betekenen.

Namens alle kinderen van  
Bethel, bedankt voor jullie  
financiële bijdrage!

Jeen en Nicole
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·  �Prabin en Susama met alle Bethel-
kinderen

·  �Onze laatste dag, afscheid nemen 
van de familie

·  �Onze laatste dag, afscheid nemen 
van de kinderen

·  �Prabin en Susama, de Bethel-
oprichters, met hun gezin

·  �Woonhuis + slaapzalen ·  �Huiswerk-begeleiding

Weeshuis

Bethel, Orissa, India
Bethel Association bestaat sinds 1997 en is opgericht door  

de heer en mevrouw Sipka. Ze proberen met volle overgave  

de inmiddels 126 kinderen een zo gelukkig mogelijk bestaan  

te bieden.

Het “weeshuis” Bethel, is gelegen in 
het zeer kleine plaatsje Muniguda in 
de arme deelstaat Orissa. Juist omdat 
Orissa een nog niet erg ontwikkelde 
provincie is, is de behoefte aan 
opvanghuizen als Bethel erg groot.  
In de omgeving wonen vele onge-
schoolde generaties die een slecht 
toekomstperspectief hebben. Bethel 
heeft de intentie deze vicieuze cirkel  
te doorbreken door de jongste genera-
tie te helpen, door hen onder meer 
onderwijs te bieden. Dit zijn overigens 
niet alleen wezen, maar ook kinderen 
waarvan de ouders de kinderen niet 
kunnen opvoeden of verwaarlozen.

Doel van Bethel
Het doel van Bethel is om de levens-
omstandigheden van deze kinderen 
structureel te verbeteren. De kinderen 
krijgen, hoewel eenzijdig, voldoende te 
eten, zo nodig medische zorg en 

dagelijks onderwijs. Het streven is dat 
wanneer het kind ongeveer de leeftijd 
van ±18 jaar heeft bereikt, deze 
zodanig onderwezen is dat hij of zij 
een eigen salaris kan verdienen en dus 
een zelfstandig bestaan kan gaan 
leiden.
Hoewel er in een periode van 9 jaar al 
erg veel bereikt is, kunnen de woon-  
en leefomstandigheden nog zeker 
verbeterd worden. Daarnaast is het 
wenselijk om het onderwijs naast de 
standaard lessen zoals Engels, wis-
kunde en sociale vakken, uit te  
breiden met beroepsgerichte vakken. 
Er zijn vele initiatieven en activiteiten 
die niet ontplooid kunnen worden 
door gebrek aan geld.

Desalniettemin bestaat Bethel uit 
blije, vrolijke, gezonde kinderen die 
dankzij Prabin en Susama Sipka weer 
een toekomst hebben. 
 



Toilet-project

Poepen in de bosjes
Tot voor kort moesten de 125 kinderen en ± 15 staff-leden van Bethel 

Association genoegen nemen met 3 “franse” toiletten. Het gevolg was 

dat de 65 jongetjes hun behoefte achter de gebouwen, in de bosjes 

deden. Het gevolg daarvan kan je wel raden. Vooral in het regen

seizoen zorgde dat voor overlast.

Daarom zijn we als eerste begonnen 
met de bouw van een toiletgebouw. 
We moeten jullie helaas teleurstellen 
als jullie verwachten dat wij actief zelf 
met bakstenen zijn gaan sjouwen of 
zelf cement aan hebben gemengd.  
Het principe van vrijwilliger zijn in 
een bouwproject is toch wat dubieus 
aangezien het werk wat jij verricht niet 
door een lokaal persoon kan worden 
verricht die dan dus geen boterham 
verdient. Daarnaast zijn zij uiteraard 
veel vaardiger. We zijn daarom met 
name bezig geweest met het regelmatig 
checken van de bouwvorderingen, het 
bestellen van bouwmaterialen en het 
maken van foto’s van de “labourers” 
wat tot grote hilariteit leidt. Met name 
vrouwen werken in de bouw en 
verrichten het zware werk. De dames 
werken in mooie sari’s en sjouwen 
zonder moeite 20 kilo of meer aan 
water, cement of bakstenen op hun 
hoofd.

Het toiletgebouw is bestemd voor de 
jongens en bestaat uit 2 toiletten en 
een urinoir, een “bathroom” (niet 
meer dan een kleine ruimte met 2 
kranen waar je een emmer water over 
je heen kan gooien) en een wastafel.
De restanten van een oude kippenstal 
worden hergebruikt.
De riolering komt uit in het tweede 
project, de “sceptic-tank”, 6 x 10 x 10 
feet ofwel zo’n 2 x 3 x 3 meter. Eerst is 
er een groot gat gegraven daarna een 
fundering gemaakt van cement en  
grof grind. Vervolgens is het gat 
opgemetseld in 2 compartimenten.  
De tank wordt gedicht met grote 
betonplaten.
Ondertussen is dit project met succes 
afgerond. We hopen in de toekomst 
nog wel een bedrag over te kunnen 
maken, zodat er ook elektriciteit en 
dus verlichting in het gebouw aan
gelegd kan worden.

·  �Bouwtekening van het toiletge-
bouw, gemaakt door Jeen

·  �Bouwvakker; alles wordt op het 
hoofd gedragen

·  �Sceptic-tank; een compartiment is 
afgewerkt.

·  �Toiletgebouw, de dag van ons 
vertrek

·  �Toiletgebouw, een week na ons 
vertrek

·  �Afgedichte sceptic-tank met  
ontluchtingspijp
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Dining-room

Bijna 60˚C, geen schaduw
De directeur van het weeshuis hoopte in de toekomst ook een  

soort afdak te kunnen bouwen, zodat de kinderen buiten een 

schaduw-plekje konden vinden, om te kunnen eten. Ondertussen 

bleven donaties vanuit Nederland komen; hoewel nog niet genoeg  

om alles te kunnen financieren, hebben we dit project toch in  

gang gezet.

De kinderen eten nu op een smalle 
veranda, waar overdag erg weinig scha-
duw is. De zomers zijn extreem heet 
(tot 58 graden) dus elk beetje schaduw 
is erg welkom. Daarom maken we aan 
het eind van deze veranda een grote 
overdekte ruimte van zo’n 7 bij 8 
meter die gebruikt kan worden om te 
eten. Daarnaast zal deze ruimte als 
klaslokaal gebruikt worden. Bethel is 
sinds 2 à 3 jaar gestart met een English 
Medium School. In onze ogen een 
goede beslissing, gezien het feit dat 
Orissa een van de armste deelstaten 
van India is waar de werkloosheid erg 
hoog is. Kennis van de Engelse taal zal 
verhoogt de kans op een betere 
toekomst. Deze school is echter 
duurder dan de “government”-scholen 
en dus alleen weggelegd voor kinderen 
die extra gesponsord worden of 
familieleden hebben die het zich 
kunnen veroorloven. Helaas is het 

daarom momenteel, maar voor een 
paar Bethel-kinderen mogelijk om 
English Medium onderwijs te krijgen. 
Hopelijk komt daar in de toekomst 
verandering in.

Op de dag van ons vertrek waren er  
t.b.v. de fundering sleuven gegraven 
van 60 bij 60 centimeter waarvan de 
bodem gevuld was met cement en grof 
grind. In tegenstelling tot het toilet
gebouw hebben we de ruwbouw 
hiervan niet meer meegemaakt. Wel 
waren alle bouwmaterialen aange-
schaft en zou de directeur na ons 
vertrek de projecten coördineren. 

Inmiddels is ook dit project bijna 
afgerond. De muren en het dak zijn 
klaar. Alleen de vloer moet nog 
worden gestort. In verband met 
geldgebrek ligt het werk nu even stil.

·  �Bouwvakkers halen bouw
materialen van tractor

·  �English Medium School kinderen ·  �De plek waar gebouw en veranda 
verlengd worden

·  �Dining-room, de dag van ons vertrek 
Sleuven t.b.v. fundament

·  �Dining-room, een paar weken na 
ons vertrek

·  �Kinderen staan met een bord in de 
rij voor een bord rijst
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Dekens en matrassen

Drie kinderen, één matras
‘ s Nachts sliepen we zelf onder een dik donzen slaapzak, in tegen

stelling tot de kinderen, die niet meer hadden dan een dun versleten 

dekentje. Toen we ze ook ‘s nachts regelmatig hoorden hoesten,  

werd het tijd voor een nieuw project.

We hebben 126 dekens aangeschaft 
voor de kinderen. ‘s Nachts kan het 
erg koud zijn en de aanschaf van 
dekens is daarom geen overbodige 
luxe. Aangezien kinderen meestal met 
z’n tweeën of zelfs drieën in één bed 
liggen, hebben ze per bed de beschik-
king over tenminste twee dekens: één 
voor op het matras (geen slecht idee 
gezien alle stof en huismijt) en één om 
onder te liggen. De dekens zijn van 
katoen, zodat ze voor elk jaargetijde 
geschikt zijn en bovendien ook goed 
uit te wassen zijn. Het wassen van dit 
soort grote lappen gebeurt overigens in 
een meertje in de buurt.
Verder hebben we een 20-tal matras-
sen gekocht; deels ter vervanging van 
de slechtste matrassen en deels ter 
aanvulling. We hebben de slechtste 
eruit gehaald en hierbij onze Neder-
landse normen maar achterwege 
gelaten. Veel mensen in Orissa slapen 
gewoon op de grond, dus een matras 
moet wel heel erg slecht zijn, wil je 
deze daar met goed fatsoen durven 

weggooien. De overigen hebben we op 
de grond gelegd zodat er minder 
kinderen in de bovenste bedden 
hoeven te liggen (de kinderen liggen in 
stapelbedden), waardoor de kans op 
eruit vallen kleiner wordt. 
Na onze bestelling in een winkeltje 
van drie bij drie meter aan de Main-
road van Muniguda, hebben we aan 
de rand van de weg elke dag de 
vorderingen van de matrassen kunnen 
zien. We hebben het hier niet over luxe 
springbox-matrassen, maar over 
handgemaakte matrassen die gevuld 
zijn met op het veld geplukt katoen.
We zijn elke avond getuige geweest 
van erg gelukkig slapende kindertjes. 
Regelmatig hebben we “Thank you 
Sister” en “Thank you Brother” uit de 
slaapzalen horen komen.

De daken van de slaapzalen zijn van 
golfplaten. We hopen ooit voldoende 
budget te hebben voor dakpannen, 
zodat deze de hitte in de zomer kunnen 
tegen houden.

·  �Blessy bij een stapel nieuwe 
dekens

·  �Oud matras ·  �Jeen in onderhandeling met matras-
senmaker

·  �Kinderen laten trots hun nieuwe dekens 
zien

·  �Jongens slaapzaal met nieuwe 
dekens

·  �Kinderen liggen op nieuwe  
matrassen
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·  �Post met tekeningen van 
Nederlandse scholen

·  �Klassefoto van de  
Johan Frisoschool

·  �Tekeningen aan de muur
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Leidsche Rijn 
in India

Cricket is dé nationale sport van 
India en wordt door jong en oud 
beoefend. De Bethel kinderen 
gebruiken hiervoor een stuk hout 
als bat en een paar opgerolde 
sokken als bal. Wij hebben hun 
speelplezier kunnen vergroten door 
een aantal sportartikelen aan te 
schaffen, zoals een volleybalnet, 
ballen, badmintonrackets, spring-
touwen en een aantal bordspelen. 
Via de afdeling Communicatie van 
Projectbureau Leidsche Rijn hebben 
we 50 frisbees uit kunnen delen. 
Deze zijn een groot succes. Project
bureau Leidsche Rijn, bedankt!

KortKinderen maken tekeningen

Contact met scholen uit NL
De Johan Frisoschool uit Woerden en Het Groene Licht uit Wehl/

Nieuw-Wehl hebben meerder malen contact gezocht met de kinderen 

van Bethel. Er heeft een uitwisseling van tekeningen plaatsgevonden, 

er zijn vragenlijsten opgesteld en er is zelfs gespaard voor het  

goede doel.

Hoe leven ze daar? Vieren ze ook 
Sinterklaas? Hoe laat gaan de kinderen 
naar bed en wat eten ze?  
Een paar vragen die de kinderen uit 
Nieuw-Wehl naar ons mailden. Ook 
stuurden zij tekeningen naar Bethel en 
werden er tekeningen naar het dorpje 
in de Achterhoek gezonden. De wereld 
lijkt ineens een beetje kleiner.  
Zo ook voor de kinderen van de Johan 
Frisoschool. Ook van hen hangen er 
kindertekeningen in Muniguda te 
pronken. Zowel de onder- als de 
bovenbouw hebben onze belevenissen 
op de voet gevolgd. Er zijn verschil-
lende lessen en dagopeningen aan 
gewijd, dit alles onder leiding van 
juffrouw Anneke Kootstra. De school 
is zelfs akkoord gegaan om het 

zendingsgeld een paar weken te sparen 
voor Bethel Association. De opbrengst 
daarvan bedraagt 300 euro. Eind deze 
maand gaan we naar de Frisoschool 
om een fotopresentatie te geven, zodat 
iedereen kan zien waar zo hard voor is 
gespaard. Het geld is reeds deels 
besteed aan dekens en matrassen en 
zal deels worden gebruikt voor de 
afwerking van de vloer van de dining-
room.

Bij deze willen we beide scholen, 
hartelijk danken voor hun inzet en de 
getoonde interesse. Alle kinderen 
hebben de tekeningen met bewonde-
ring bekeken en weten nu allemaal 
wat molens en tulpen zijn!



- 7 -

Gulam

Zomaar een kind?
Nee, niet zomaar een kind. Dit is Gulam, een van de meer dan 100 

kinderen die wonen in Bethel-hostel. Op het eerste gezicht een 

gewoon kind, maar achter zijn grote glimlach schuilt een schrijnend 

verhaal.

Gulam, oftewel Dhananga Sagar, een 
jongetje waarvan niemand zijn exacte  
leeftijd weet. Op zijn tekeningen of 
schriftjes schrijft hij soms 5, soms 6, 
soms 7 jaar. Gulam is een van de 
jongste en een van de laatst bij
gekomen kinderen in Bethel. 
Vorig jaar ging Gulam met zijn zusje 
en ouders naar Delhi omdat zijn 
ouders -bij gebrek aan werk in Orissa- 
in Delhi werk zochten. In Delhi heeft 
Gulams moeder een virus opgelopen. 
Tijdens de lange terugreis in de trein  
is de moeder, in het bijzijn van de 
kinderen, aan de gevolgen van diaree/ 
uitdroging gestorven. Gulams vader 
heeft de moeder vervolgens in de rivier 
gegooid en de kinderen achtergelaten 
bij familie. Daarna is hij er met een 
andere vrouw vandoor gegaan. 
Niemand weet waar hij nu is. Een 
oom heeft Gulam naar Bethel ge-
bracht. Bethel hoopt ook het ongeveer 
3 jaar jongere zusje, Angale, naar 
Bethel te kunnen halen, omdat haar 
oom en tante haar slecht behandelen.

Als je Gulam vraagt of hij weet dat 
zijn moeder gestorven is, verschijnen 
er meteen dikke tranen in zijn ogen en 
verdwijnt zijn grote glimlach. Hij heeft 
een enorme traumatische ervaring in 
zijn jonge leventje achter de rug. In 
Bethel zie je hem gelukkig bijna altijd 
vrolijk en heeft hij zijn leventje weer 
op kunnen pakken. Op school gaat 
het erg goed en omdat wij hem 
sponsoren (en omdat hij nog jong 
genoeg is om zonder problemen over 
te schakelen) zit hij sinds kort op 
English Medium School. Trots heeft 
hij zijn government-uniform ingewis-
seld voor een nieuw hagelwit uniform. 
Zijn eerste schoenen die daarbij horen 
hebben we samen in het dorp voor 
hem gekocht. De volgende dag had hij 
een sportdag waar hij de 50 meter 
sprint liep. Hoewel hij niet gewend 
was op schoenen te lopen, moest en 
zou hij zijn nieuwe, op de groei 
gekochte, schoenen aan. Hij behaalde 
de tweede plaats!

·  �Zingen met vriendjes

·  �Gulam, Dhananga en zijn naam in 
Orea

·  �Gulam in government-uniform

Het verhaal van een gesponsord kind...
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·  �Jeen past nieuwe kleren met Gulam

·  �Nicole en Gulam met zijn eerste 
koolzuur-ervaring

·  �Kinderen schrijven hun sponsor-
ouders een persoonlijke brief

·  �Jeen en Nicole met “zoon” Gulam 
in uniform

·  �Wellicht een sponsorkindje voor 
jou?

·  �Atso en Marieke, bedankt namens 
“jullie” Jagan

Hoe maak je een verschil

Sponsoren kan nog steeds!
Momenteel zijn we aan het uitzoeken hoe we in de toekomst 

structurele hulp kunnen blijven bieden. We hebben o.a. contact  

met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, tot nu toe helaas zonder 

resultaat. We kunnen particuliere hulp dus nog steeds goed gebrui-

ken! Mocht je nog niet gedoneerd hebben en dat toch nog graag 

willen doen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Je wilt een eenmalige bijdrage 
geven. Dit kun je doen door dit per 
mail (neugelink@zonnet.nl) aan ons 
door te geven en vervolgens het bedrag 
te storten op onze rekening nieuwe(!), 
speciaal voor Bethel geopende reke-
ning: 61.58.27.640 (Eugelink/ Koot-
stra, Utrecht) o.v.v. bijdrage Bethel. 
Wij zorgen ervoor dat dit geld op de 
juiste plek komt.
2. Je sponsort een kind. De kosten 
voor eten/drinken/onderwijs/kleding 
en onderdak bedragen 20 euro per 
maand. Van dit bedrag gaat een klein 
deel naar aktiviteiten/projecten om de 
leefomstandigheden van de lokale 
gemeenschap te verbeteren. Wellicht 
vind je dit veel geld. Dan is het 
natuurlijk ook mogelijk om gezamen-
lijk sponsor te worden. Bethel belooft 
een goede relatie met de donoren te 
onderhouden wat zich vertaalt in een 

correspondentie met het gesponsorde 
kind en een jaarlijkse voortgangs
rapportage. Mocht je deze tweede 
optie een goed plan vinden, wil je dit 
dan per mail (neugelink@zonnet.nl) 
aan ons doorgeven, met het bedrag dat 
je maandelijks wilt besteden. Wanneer 
je minder dan 20 euro maandelijks 
wilt besteden, krijg je wanneer we een 
beeld hebben van het totaal aantal 
sponsors (en dus een overzicht hebben 
van het totaal aantal te sponsoren 
kinderen), meer informatie over het 
kind dat je met anderen ondersteunt. 
De financiële afhandeling hiervan is 
anders dan bij optie 1 en zullen we je, 
bij interesse, per mail doorgeven. 

Mocht je hierover of n.a.v. deze 
nieuwsbrief nog vragen hebben,  
neem dan contact met ons op.


